
 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quang (Trần Thúc Kính; sinh 1917) 

Trần Văn Quang (Trần Thúc Kính; sinh 1917), nhà hoạt động quân sự Việt 

Nam, thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1984). Quê: xã Nghi Hoa, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tham gia cách mạng từ 1935, đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1936). Thành uỷ viên Sài Gòn - Chợ Lớn (1938 - 1939). 

Năm 1939, bị thực dân Pháp bắt giam. Tháng 10.1940, vượt ngục về hoạt động 

ở Nghệ An. Tháng 4.1941, bị bắt lần thứ hai và bị kết án tù chung thân. Tháng 

6.1945, ra tù, tham gia Uỷ ban Khởi nghĩa tỉnh Nghệ An. Năm 1946, chính uỷ 

Bộ Chỉ huy tiếp phòng quân. Tháng 11.1946, chính uỷ Khu IV. Chỉ huy trưởng 

kiêm chính uỷ Phân khu Bình - Trị - Thiên (1948 - 1949). Chính uỷ Đại đoàn 

304 (tháng 5.1950). Cục trưởng Cục Địch vận (1951 - 1953). Cục trưởng Cục 

Tác chiến (1953 - 1958). Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt 

Nam (1959 - 1961). Uỷ viên Trung ương Cục Miền Nam (1961 - 1964). Năm 

1965, tư lệnh Quân khu IV; những năm 1966 - 1973, tư lệnh kiêm chính uỷ 

Quân khu Bình - Trị - Thiên. Phó tổng tham mưu trưởng (1974 - 1977). Tư 

lệnh kiêm chính uỷ Quân tình nguyện Việt Nam ở Lào (1978 -1981). Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng (1981 - 1992). Từ 1992 - 2002, chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh Việt Nam. Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1960 - 1976). Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương 

quân sự khác.  

Trần Văn Thành 



 

 

 

 

 

 

 

Bạn biết không, ở An giang có một lễ giỗ rất lớn đã thu hút nhiều 

người đến tham dự. Đó chính là lễ giỗ nhà yêu nước Trần Văn 

Thành được tổ chức trọng thể hàng năm vào ngày 21 và 22 tháng 

2 âm lịch, đã quy tụ đông đảo đồng bào nhiều nơi ở An Giang, 

Kiên Giang, Đồng Tháp... đến tưởng niệm.  

  

 

Lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ Quản cơ Trần 

Văn Thành. Nó còn có tên là Bửu Hương Tự, nằm 

dọc trên bờ kênh Xáng Vịnh Tre, thuộc ấp Long 

Châu I, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Đi theo 

Quốc lộ 91, đến địa phận Châu Phú, qua chợ Cái Dầu 

rồi đến chợ Vịnh Tre, bạn sẽ gặp một bảng chỉ dẫn 

rất lớn để biết được lối rẽ vào con đường nhỏ bên 

trong, đi thêm khoảng 10 km nữa thì đến đền thờ của 

ông Cố quản. 

Đây là lần thứ 135 của lễ giỗ Đức cố quản, đồng thời 

cũng là lần thứ 6 của lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú. Ở đây đã tổ 

chức một chương trình ca nhạc đặc biệt để đón chào hai lễ hội lớn này. Đó là 

chương trình văn nghệ được các đoàn Nghệ thuật của huyện và các huyện lân 

cận đến biểu diễn, với chủ đề ca ngợi về công lao của Trần Văn Thành, về 

mảnh đất và con người Châu Phú thân yêu. Không gian lễ hội vui nhộn với các 

trò chơi lô tô, ném vòng, các gian hàng bán đồ lưu niệm... 

Đến được đền thờ bạn thật khó vào được bên trong ngày lễ giỗ, vì số lượng 

khách hành hương đã về đây từ sớm và rất đông. Khói hương luôn nghi ngút 

trong đền thờ và trước bức ảnh ngự trị ngoài sân đền của ông Cố. Trước cảnh 

tượng đó một câu hỏi đã được đặt ra trong tôi rằng: "Trần Văn Thành là một 

nhà yêu nước như thế nào, ông đã có những chiến công gì mà mọi người lại 

 

 

Hình Đức cố Quản 

trong ngày giỗ 



 

 

 

 

 

 

 

kính trọng ông đến vậy?" Qua tìm hiểu từ những người trong Ban tổ chức lễ 

giỗ, tôi đã biết tường tận về cuộc đời chống giặc của ông. 

Trần Văn Thành không rõ năm sinh, mất năm 1873. Ông quê làng Bình 

Thạnh Đông, tổng An Lương, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông là một 

trong số đại đệ tử của Đoàn Minh Huyền, giáo chủ Bửu Sơn Kỳ Hương, cùng 

tín đồ khẩn hoang Láng Linh - Bảy Thưa (Châu Phú).  

Từ năm 1840, Ông nhập ngũ, lãnh Suất đội. Năm 1845 ông làm Chánh 

quản cơ nên còn được gọi là Quản cơ Thành. Năm 1867, Pháp chiếm thành 

Châu Đốc. Không khuất phục giặc, ông kéo lực lượng dân binh về Bảy Thưa 

xây dựng căn cứ, phối hợp với nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực kháng Pháp 

trong vùng Long Xuyên, Rạch Giá. 

Sau khi Nguyễn Trung Trực bị Pháp xử tử (1868), Trần Văn Thành quy 

tụ nghĩa quân khắp Miền Tây về Láng Linh xây dựng đồn lũy, rèn đao, đúc 

kiếm, đánh phá đồn bót giặc .... Quân Pháp nhiều lần đánh vào Láng Linh-Bảy 

Thưa nhưng không đạt kết quả. Đầu năm 1873, Pháp cho người mang thư đến 

mua chuộc ông quy thuận. Ông cương quyết bất hợp tác qua câu thơ khảng 

khái được truyền tụng trong dân gian: "Thà thua xuống láng, xuống bưng. Kéo 

ra đầu giặc lỗi chưng quân thần". 

Không mua chuộc được Ông, Pháp huy động lực lượng lính mã tà của 

Long Xuyên, Cần Thơ, Châu Đốc tấn công vào vùng Châu phú. Từ ngày 19 

đến ngày 20-3-1873 Trần Văn Thành trực tiếp chỉ huy nghĩa quân chống giặc 

và hy sinh anh dũng trước mũi súng của kẻ thù. Con trai út của Ông là Trần 

Văn Chái bị giặc bắt, sau đó tuẫn tiết trong khám Châu Đốc. 



 

 

 

 

 

 

 

Nhân dân thương tiếc tôn gọi Ông là Đức Cố Quản, lập đền thờ ở Láng 

Linh (nay thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, An Giang). Nho sĩ Cao 

Văn Cảo người cùng thời có thơ ca ngợi Trần Văn Thành: 

Non sông Hồng Lạc giặc xâm lăng 

Thẳng thắn Trần Công cố sức ngăn 

Trời đất biết cho lòng sốt sắng  

Kiếp đời ghi mãi chí thù hằn 

Đền thờ tỏ dấu dân trong nước  

Thơ vịnh nêu tình khách viết văn 

Những đứa phản thần ra đến cửa 

Gục đầu, rung mật, cặp mày nhăn 

Trong kháng chiến chống pháp, đền thờ là cơ sở cách mạng của xã 

Thạnh Mỹ Tây. Và đương nhiên nó không tránh khỏi sự tàn phá của quân thù. 

Nhân dân đã cùng nhau trùng tu lại đền thờ. Ngày 12-12-1986, Bộ Văn hóa ra 

quyết định số 235/ VH-QĐ công nhận đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành là di 

tích lịch sử cấp Quốc gia. 

An Giang chúng ta rất tự hào về hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm. 

Một là Trần Văn Thành là người anh hùng đầu tiên khi các cuộc khởi nghĩa 

chống Pháp còn mang tính vũ trang lẻ tẻ; hai là Bác Tôn Đức Thắng hoạt động 

chống giặc khi cách mạng nước ta đã có đường lối rõ ràng. Trần Văn Thành là 

một tấm gương anh dũng, đã thể hiện được tinh thần bất khuất của dân tộc ta 



 

 

 

 

 

 

 

mà cụ thể là của người dân An Giang. Các cuộc khởi nghĩa của ông tuy thất bại 

nhưng cũng đã thôi thúc tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời điểm 

bấy giờ. Và ngày nay tấm gương đó vẫn sáng ngời cho con cháu noi theo. 
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