
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đàm Quang Trung (Tân dậu 1921 - Ất hợi 1995), vị tướng tài 

danh (09:44, 25/07/2006) 

Thượng tướng Đàm Quang Trung (1921-1995) là một trong những vị tướng tài 

danh của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Ông tên thật là Đàm Ngọc Lưu, sinh ngày 12/9/1921 tại bản Nà Nghiềng, xã 

Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ông tham gia hoạt động cách mạng 

từ năm 14 tuổi. Năm 1941, ông được Bác Hồ cử đi học ở trường Hoàng Phố 

(Trung Quốc) cùng các đồng chí Hoàng Văn Thái, Vũ Lập, Hoàng Minh Thảo, 

Nam Long... Ở trường Hoàng Phố, ông được học in litô. Nhân có đồng chí 

Phạm Văn Đồng sang, ông mạnh dạn xin đồng chí Đồng báo cáo với Bác được 



 

 

 

 

 

 

 

học quân sự. Người đồng ý và căn dặn: Chú Quang Trung phải học tập sử dụng 

thành thạo tất cả các loại vũ khí hiện có của cả đối phương nữa... sẽ đến lúc 

mình phải sử dụng tới. 

Tháng 7/1944, Đàm Quang Trung chỉ huy Đội vệ binh bảo vệ Trung ương và 

Bác Hồ ở Tân Trào. Có 5 nhân viên tình báo Mỹ nhảy dù xuống Việt Bắc, Bác 

chỉ định Đàm Quang Trung làm Đại Đội trưởng Đại đội Việt - Mỹ. Ông thưa 

với Bác: Thiếu tá Thô Mát làm Tham mưu trưởng thì đại đội trưởng là cấp gì 

ạ? Bác nghiêm nét mặt bảo: Chú phải lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, dù tá 

hay tướng đã là chiến sỹ cách mạng đều lo phục vụ nhân dân cho tốt. Bác tặng 

chú một màn cá nhân và chiếc đồng hồ quả quýt để dùng, để chú biết giờ giấc. 

Trong quân sự kỷ luật rất nghiêm, hiệp đồng chặt chẽ đến từng giây mới có thể 

đánh thắng được. Bây giờ chú là đại đội trưởng, sau này chú trở thành người 

chỉ huy cao hơn, vì vậy phải rèn luyện từ bây giờ. 

Đàm Quang Trung còn được Bác Hồ, Tổng quân uỷ giao cho trọng trách chỉ 

huy ba cuộc duyệt binh, diễu binh lịch sử: Cuộc duyệt binh lớn, hùng tráng 



 

 

 

 

 

 

 

mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng 

trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Ngày 29/3/1946, chỉ huy cuộc diễu binh thiện 

chí giữa quân đội ta và quân đội Pháp ở Vườn hoa Canh Nông (nay là công 

viên đặt Tượng đài Lê-Nin). Ngày 1/1/1955, chỉ huy cuộc diễu binh đón mừng 

Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ trở về Thủ đô thân yêu, sau 9 năm 

kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp thắng lợi bằng chiến thắng Điện 

Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

  Năm 1953-1954, Đàm Quang Trung, Sư đoàn phó Sư đoàn 312 đã giúp bạn 

đánh nhiều trận, giải phóng Thượng Lào. Tháng 10/1957, Quang Trung là học 

viên xuất sắc ở Trường Quân sự Frunde ở thủ đô Mát-xcơ-va (Liên Xô cũ) 

vinh dự được tham gia chủ tịch đoàn cuộc mít tinh trọng thể chào mừng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh sang dự lễ 40 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 

vĩ đại. Trong những năm đầu kháng chiến chống quân xâm lược Pháp, Đàm 

Quang Trung làm Tư lệnh Liên khu V. Đồng chí Quang Trung là vị tướng có 

tài, trí, sáng tạo xây dựng được ba trung đoàn 98 – 108. Trong trận đánh đồn 



 

 

 

 

 

 

 

Kông Pơ Long, đồng chí đã làm những xe lăn bằng rơm rạ, có sức vô hiệu hoá 

đạn súng trường, tiểu liên của địch; mở đột phá khẩu mà không dùng bộc phá 

hay cách đánh đặc công và đã tiêu diệt căn cứ Kông Pơ Long. Trong thời gian 

chống Mỹ, đồng chí là Tư lệnh Pháo binh có mặt ở mặt trận đường 9 Quảng 

Trị (B4) Quân khu IV. Sau là Tư lệnh Tăng thiết giáp, làm tham mưu cho Bộ 

Tổng Tư Lệnh trong nghệ thuật chiến dịch có pháo binh và xe tăng hiệp đồng 

tham gia các trận đánh. Ông được giao trọng trách Bí thư Trung ương Đảng, 

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, kiêm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. 

Theo Nguyễn Xuân Toàn (BCB  

 


